Agathos ko

Agathos heeft in Nederland ve

schillende

regio

Rosalyn ontvangt hulpverlening van Agathos. Een lange, intensieve en verwarrende zoektocht, zo noemt Rosalyn het hulp-
verleningstraject van de afgelopen 15 jaar. Pas drie jaar geleden kreeg ze het gevoel dat ze begrepen werd. Ze voegt eraan
toe: “Met Gods hulp en de begeleiding en ondersteuning van de afgelopen jaren wordt mijn leven steeds meer écht leven.”

‘Mijn leven wordt

steeds meer

Rosalyn is een intelligente dertiger die ambulante hulp
ontvangt van Agathos hulpverlening. Voor haar psychische
klachten is ze in behandeling bij een psycholoog. Rosalyn was
jarenlang bekend met zware depressies en angststoornissen
zonder dat duidelijk werd waar deze vandaan kwamen. Samen
met haar psycholoog kreeg ze helder wat er zich in haar
binnenwereld afspeelde. In haar innerlijk zijn drie ‘personen’
in een voortdurende strijd met elkaar. Door deze personen
namen te geven werd het voor Rosalyn hanteerbaar: Rosa is
een gevoelig, getraumatiseerd meisje. Rosalyn is een nuchtere,
stoere meid, maar had een enorme hekel aan Rosa'’s intensi-
teit, kwetsbaarheid en angsten. Roos is een volwassen vrouw
die daar tussenin zit. Zij relativeert en nuanceert.

Rosalyn: “Zonder dat ik het doorhad haatte ik de kleine,
kwetsbare Rosa in mezelf en was ik voortdurend tegen mezelf
aan het vechten. De haat ging zo diep dat ik mezelf pijn deed
en verminkte. Ik was er van overtuigd dat ik dood moest.
Hierdoor belandde ik diverse malen in een crisis en kreeg ik te
maken met verschillende behandelingen en diagnoses.” “Mijn
psycholoog en de begeleiders van Agathos accepteren dat ik
niet te labelen ben. Hoewel er zeker geen sprake is van een
meervoudige persoonlijkheidsstoornis zijn Rosa, Roos en Ro-
salyn ‘personen’ in mij waar ik altijd mee moet onderhandelen.
En mijn begeleiders helpen mij in die onderhandelingen.”

De hulp die Agathos biedt is heel praktisch. “We beginnen
altijd met een wandeling. Tijdens die wandeling kan ik de
afgelopen avond en nacht doorspreken (ik heb veel angst-
dromen), wat mijn dagprogramma wordt en hoe ik mij daarbij

tegen. mezelf

écht leven!

voel, de strijd die er is tussen de ‘personen’ en de verschil-
lende belangen. Hoe ik ruimte mag geven aan de angsten van
Rosa en toch de plannen van Rosalyn kan doorzetten.” Een
bijkomend voordeel van de begeleiding is dat Rosalyn ervoor
moet zorgen dat ze op tijd uit bed is en aangekleed.

Door gebeurtenissen in haar jeugd en door de psychische pro-
blemen heeft Rosalyn een diep wantrouwen opgebouwd en
vond het dan ook moeilijk om de hulpverleners te vertrouwen.
Elsbeth Hak, één van de hulpverleners vult aan: “In de afgelo-
pen jaren ben je enorm gegroeid. Wij hebben vertrouwen in
jou en we zien bij jou ook vertrouwen in ons groeien. We willen
een brug vormen naar de ‘buitenwereld’ zodat je ook daar
steeds meer inhoud aan je relaties kunt geven."”

Rosalyn heeft daar al grote stappen in gemaakt. Zij heeft
(vrijwilligers)werk voor zo'n 15 uur per week. “Ik heb op mijn
werk geprobeerd uit te leggen wat zich in mijn hoofd afspeelt
en hoe het werkt met de drie ‘personen’. Mijn leidinggevende
reageerde spontaan: “Dus ik heb eigenlijk drie personeelsle-
den in dienst? Laat ze alle drie maar blijven, wat heb jij veel in
huis!”

Rosalyn is sterk, ‘drie vrouw sterk’. “En ik wil ze inmiddels
geen van drieén kwijt raken. Ik heb ontdekt dat juist de diver-
siteit van de drie personen mijn kracht is. Dat was letterlijk een
lange, enge reis van haat naar liefde. Op dit moment groeien
de drie personen naar elkaar toe en ik hoop dat ze nog meer
in harmonie en compassie met elkaar kunnen samenwerken.
Zodat ik met zelfvertrouwen kan zeggen: “lk voeg iets toe aan
de samenleving, mijn familie, mijn werk en de kerk ."

| Elsbeth Hak,
intensief ambulant hulpverlener b

Elsbeth Hak
licht toe

De hulp bij Rosalyn starten we altijd
met een wandeling. We bespreken
dan de afgelopen dagen en wat er
bij de psycholoog aan de orde is
geweest. Dit helpt ons om Rosalyn te
begrijpen en aan te sluiten bij wat zij
nodig heeft. Als ambulant hulpverle-
ners helpen we Rosalyn met het in de
praktijk brengen van de inzichten die
zij bij de psycholoog heeft opgedaan.
Daarnaast geven we ook praktische
ondersteuning bij alledaagse taken.
We maken bijvoorbeeld samen een
begin met het opruimen van het huis
of de vaat. Op deze manier ontstaat
rust en ruimte in haar hoofd zodat ze
de dag beter kan overzien.

Mooi om bij te
mogen dragen
aan haar herstel.

Ik vind het heel mooi om te zien hoe
het herstelproces van Rosalyn vordert.
Het vertrouwen dat zij ons schenkt, de
manier waarop ze ons stukje bij beetje
deelgenoot maakt is heel waardevol.
Door dit proces mogen we een schakel
voor haar zijn, zodat zij leert mensen
uit haar netwerk 66k bij haar binnen-
wereld te betrekken.
We doen ons werk vanuit de over-
tuiging dat ieder mens een kostbare
schepping van God is en onze

zorg waard is. Mooi om bij
te mogen dragen aan
iemands herstel en
kwaliteit van leven.




